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Şifreli sayılar 


Şekiller sizi şaşırtmasın. Bu 
işlemlerin tek farkı rakam yerine 
şekil kullanılmış olması. Hangi 
şeklin hangi sayı yerine kullanıldığı bulununca bütün işlemler 
doğru çıkıyor. 

İşimizin kolaylaşması için verilen ipucuna göre soldan sağa en 
alt sıradaki toplamanın sonucu 
117. 

Hangi şekillerin 1 ve 7 yerine 
kullanıldığını öğrendiniz. Bu şekilleri gördüğünüz yerlere rakam 
karşılıklarını yazıp, yukarıdan 
aşağı orta sıradaki toplama işlemine dikkat edin. Bir şeklin 
rakam karşılığını hemen bulacaksınız. Sonra, soldan sağa en 
alt sıradaki toplama işlemine 
bakın. Şekillerden birinin daha 
sayı değerini öğreneceksiniz.Bu 
şekli gördüğünüz yerlere de rakam karşılığını yazınca işiniz kolaylaşacak. 


olduğuna göre, topa en kısa 
yoldan gidecek olan,diğerlerinden önce ulaşacak. 

Çizgilerin uzunluğunu cetvelle ölçmeden, sadece çizilişlerindeki özellikten yararlanarak hesaplayıp, topun hangi 
harfle gösterilen köpeğin olduğunu buluverin. 


Üç köpeğe 
bir top: 


Bahçenin köşesine kaçan 
topu almak için üç köpek de 
ayrı yollardan gitmek zorunda. A, B, C harfleri ile gösterilen köpeklerin hızları aynı 


Çöp bilmece 


Bu bilmecede her 
şekil bir harfi gösteriyor. Aynı şekil bütün 
bilmece içinde aynı harfin yerine kullanılmış. 
Önce soruları dikkatle 


İş size kaldı 


Bu işlemlerde rakamlardan 
bazıları silinmiş. Bu durumda, 
bütün işlemlerin doğru çık- 

,ması için boş yerlere hangi 
sayıların yazılması gerektiğini 
bulma işi de size kalıyor. 


okuyup, kesin olarak 
cevapladığınız birini yerine yazınca, bazı şekillerin harf karşılıklarını 
anlayabileceksiniz. Bu 
da diğer soruları daha 
a e ni kullanılan açılır kakânını verecek, panır keskin bıçak. 
Soldan Sağa: - 5- Uzağı yakın 
1- Sebze bahçesi, gösteren mercekli bir 
Kavun, karpuz tarla- alet. 
sı. . 6- Kol dayayacak 
2- Yolcu taşıyan yerleri olan geniş, ramotorlu büyük taşıt. hat sandalye. 


3- Hastaları mua- 


yene eden kimse. 
Hekim. 


4- Traş olmada 
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UATINAZGO 


Nasılsınız 


çocuklar? 


YENİ DERSLER 


Sevgili Çocuklar; 

Bu yıl, zorunlu olarak okutulacak bazı yeni dersleriniz olacak: 
Güzel, zevkli ve tabii çok yararlı 
dersler. 

İlkokulların 4. ve 5. sınıfları ile, 
ortaokul ve liselerin bütün sınıflarında zorunlu olarak okutulacak 
yeni ders "Din ve Ahlâk Bilgisi"'dir. 
Bu dersin programi: Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından hazırlanmış ve 
Tebliğler Dergisi'nde: yayınlanmiıştır. 

Fakat, gerçekten önemli bazı sebeplerle, ders kitaplarının basımı 
okulların açıldığı: tarihe yetiştirilememiştir. Oysa biz size, bu konuda 
da yardımcı olacağımızı söylemiştik. 

Derginiz haftalık olduğu için, 
sekiz sınıfın ders kitabını, kisim kısim da olsa, yetiştirmemiz imkânsız.. Onun için, bu önemli görevi, 
TERCÜMAN Gazetesi'nin . geniş 
imkânlarından yararlanarak yerine 
getirmek istedik. 

Sevinçli bir haber olarak bildirelim ki, "Din ve Ahlâk Bilgisi"'nin 
kitapları, ünite ünite ve ayrıntılarla, /S 
programlara tam uygun olarak 
TERCÜMAN Gazetesi'nde yayinlanmaktadır. Her sınıf kendi dersleriyle ilgili üniteleri, işlenmiş olarak 
orada bulacaktır. Böylece, dersin 
kitabını o bulamamaktan (doğan 
üzüntünüz de ortadan kalkmış olacaktır. 

Derginizin vaadini, onu desteği 
ile yaşatan TERCÜMAN Gazetesi'- 
nin. yerine getirmiş olmasından 
mutluyuz. 

Mutlu yarınlar sizin olsun sevgili 
çocuklar. RÖ. 
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OSMANLI smanlı (o İmparatorluğu'nun 
i ikinci padişahı olan Orhan 
PADIŞAHLARI Gazi, 1281 yılında doğdu. 1324 yı- 
İÇİNDE lında, Osman Gazi'den sonra Taht'a 
EN UZUN geçti. 1326 yılında Bursa'yı zaptepenre,e derek, yeni devletin başkenti ilân 
OMÜRLÜSÜ; etti. Emrindeki birliklerle kısa zamanda topraklarını genişleten Or- 
ORHAN GAZİ han Gazi zamanında, Osmanlı Tarihi'nin en önemli olayı gerçekleşerek Rumeli'ye geçildi. Böylece Bizans topraklarına yerleşme siyaseti 
de başlamış oldu. Osmanlı padişahları arasında en çok yaşayan padişah Orhan Gazi'dir. 81 yaşındayken 
ölmüştür. Osmanlı toprakları küçük 
bir beylikken, onun zamanında 100 
bin km2'yi aşmış, Bursa'da kurduğu medrese İslâm âleminin sayılı 
kültür merkezlerinden biri haline 
gelmiştir. 


Okurlarımızın dikkatine!... 


Birçok defa bu sayfalarda yayın- 2- Eksik sayılarınızı temin etmek 
ladığımız uyarılara rağmen, biz-İiçin bize her sayı karşılığı 35 TL'lik 
den hâlâ ödemeli dergi isteyenİposta pulu yollamanız gerekmekteokurlarımız var. Bir kere daha tek-İdir. 
rar etmekte yarar görüyoruz: 

1. Satış servisimizin kuralları 3- Mektuplarınızda istediğiniz 
gereği ödemeli dergi ve cilt kapa-)| sayıları ve adresinizi açıkça belirtğı gönderemiyoruz. meyi unutmamanızı rica ederiz. 


EN KOLAY HAZMEDİLEN GIDA 
MADDELERİ HANGİLERİDİR? 


Yediğimiz içtiğimiz bütün gıda 
maddelerinin vücudumuza büyük 
yararı vardır ama bunların içinde 
bazı maddeler çok çabuk hazmolunur, bazılarının mideden bağırsaklara geçmesi için uzun bir Zaman gerekir, 

Hazmı en kolay olan meyvaların 
başında, üzüm, incir, elma, armut, 
erik gelir. Bal, hem hazım yollarını 
iyi çalıştırır hem de vücut için bütün yararlı maddeleri bünyesinde taşır, Yeşil sebzelerin hepsinin hazmı 
kolaydır. Özellikle enginar ve dolmalık biber bu konuda başta gelir. 


BİZE YAZAN OKURLARIMIZ 


Yusuf MANAV Derya ALP 


RKerem ARSAN 


İsmail AYGÜL 


Zeliha VURAL Neşe BOZKURT Birgül AYDIN 


KAYSERİ'den Birol İzbul , Ömer Faruk ÜMİT, GEDİZ'deh Hüseyin 
BULUT, Sait TOPÇU,Mevlüt PINARBAŞI, HATAY'dan Ali ATSOY, ELA- 
ZIĞ'dan Müfit ÖZTÜRK, MANİSA'dan İbrahim ŞAHİN, ESKİ ŞEHİR'den İ. 
Halil GÜLAY, ÇANKIRI'dan Engin AKPINAR, SAMSUN'dan Meryem GE- 
ZİCİ, İZMİR'den, Fuat KUZU, İSTANBUL'dan Çetin GÜZEL, Dilek SAKAR- 
YA, Esra ÖZDURU, Selçuk BEK, Gülcan CAMGI 


, 


Merhaba 


FİRAVUN KEOPS 
BANA 


BENZİYOR 


Arkadaşlarım bana birçok soru 
soruyor ve beni memnun ediyorlar. 
Çünkü ben sorulara cevap vermekten hoşlanırım. 


Son günlerde sorulan iki soruyu 
size de tekrar edeyim: 


"Mısır piramidlerini gördün mü? 
Dünyanın en yüksek gökdeleni hangisi?.."" diyor dostlarım. 


Benim gibi bir gezgin o dev yapıları elbette görmüştür. Daha nicelerini, elbette yakından incelemiştir. 
O iki yapıyı size kısaca anlatayım: 


Mısır piramidlerinin en büyüğü 
Firavun Keops için dikilenidir. 
Bundan 4500 yıl kadar önce yapılmış. Ben oraya deve sırtında gitmiştim. Deve sırtından inip hiç dinlenmeden piramide tırmanmış; aşağıdaki turistlere el sallamıştım. Tepe- 
den baktığım zaman, beni oraya getiren deve küçücük görünüyordu. 


Bu piramidin yerden yüksekliği, 
benim yaptığım ölçümlere göre,146 
metre, tabanının bir kenarı ise 
230,6 metredir. Her biri 2,5 ton 
ağırlıkta olan 2 milyondan fazla 
blok kayaların üst üste yerleştirilmesiyle yapılmış bir mezardır. Bu 
mezara gömülen Firavun Keops 
bana benziyormuş. Bunu orada inceleme yapan bir tarihçi söyledi. 
(Zaten büyük ve meşhur adamları 
hep bana benzetirler!..) 


Piramidler konusunda size çok 
şey söyleyebilirim. Hattâ Kahire 
Müzesi'nde duran Tutankamon'un 
mumyası ile neler konuştuğumu da 
anlatabilirim. (Ne yani, mumyalarla 
konuşamam mı?!) 


Tutankamonla neler konuştuğumu başka bir yazıda anlatırım. 


Şimdi gelelim ikinci soruya, dünyanın en yüksek gökdelenine. 


Ağabeyim, en yüksek gökdelenin 


New-York'taki ''Empire State Building" olduğunu sanıyormuş. TER- 
CÜMAN Çocuk Dergisi'ni devamlı 
olarak okusaydı, onun pabucunun 
çoktan dama atıldığını bilirdi. 


Efendim, benim gördüğüm en 
yüksek gökdelen, yine New-York'ta 
olan ve 1973 yılında tamamlanan 
"World Trade Building"tir. (Yani 
Dünya Ticaret Merkezi). Bu gökdelenin yüksekliği 411 metredir ve 
110 katlıdır. Bu binanın damına 
çıktığım zaman kar yağıyordu. 
Zemin kata inince dışarıda kar degil, yağmur yağdığını gördüm. 
Çünkü, gökdelenin damı hizasında 
hava soğuk, aşağıda ise daha ılıktı 
ve kar yere eriyerek düşüyordu. 


Sanırım, eski yapıların en yükseği ile yeni yapıların en yükseğini 
öğrenmiş oldunuz. Ama ben, bunlardan daha yüksek kulelere de çıktım. Onları da başka zaman anlatırım. 


Şimdilik hoşçakalıri cancağızla- 
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Yüzbaşı VOLKAN'ın yenimacerası 


MOSKOMA 
YOLCUSU 


ÇİN SINIRINDAKİ RUS HAVA ÜSSÜNÜN BASKINA UĞRAMASI ÇOK GEÇME- 
VEN MOSKOVA TARAFINDAN HABER ALINDI. AMAÇLARININ NE Ol 


İŞ ÇOK CİDDİ... DUĞUNU RENUÜZ BİLMİ- 
ATOM BOMBASI Z AMA DURUM 


il an 


PARAŞUTGU TAŞIYAN İLMUŞİN-76 TİPİ DEV UÇAKLAR DERHAL YOLA Çik- 
MŞLARDI... 


DAKA KUZEYDEKİ SIR HAVA USSÜNDEN DE YAK-28 FİRESAR TİPİ U- 
ÇAKLAR HAVALANDI. 


EŞ 


BU ARADA YAK-23 TİPİ ANCI UÇAKLARI VOLKAN NE ARKADAŞLARINI 
KARŞILAMIŞLARDI... 


RÜLECEK SİNİZ 
PARAŞLİTGÜLER 
üşSÜ ELE GE- 
GİRİNCE TEKER 

TEKER İNE- 

CEKSİNİZ... 


MERAK ETMEYİN ! DÜŞMANCA BİR 
YOK... SİZİNKİLER LİSSÜ * 


AMACIMIZ. 
ELE GEÇİRENE KAİ 
DOLAŞABİLIRIZ... 


aa: 
WW | m > 
KE 


PARAŞİTÇÜLER ÜSSÜ İŞGAL ETTİLER... 


ei YARAK Ti zi N SOVYET HANA ÜSSÜNE BASKIN DÜZEN- 
ELA EM e vü MDA LEYEREK UÇAKLARIMIZI ÇALMAK SUy ÇUYLA TUTUKLUYORUZ HEPİNİZİ... 


| 
Yi 
— İl 

Şe 


Bi ARADA RUS DENİZ PİYADELERİ 
KANA ÜSSÜNE BİR TÜNELLE BAĞLI 
OLAN SOMBSALANMIŞ ADAYA ÇIKMIŞ 


Ay 
la 
ç “İ 


İİ 


HER ŞEYİ ANLATTIM SİZE..ENGEL | | Bu MASALA INANMI- 
OLMASANDIM. KIZIL ÇİN'İN NLİK- YORUM... GERCEK 
LEER SILAHK DEPOLARINI BOM- ii GAL 
Si BALAY, v LI 
A Ni SiZİ KONUSTURMA- 
İN Dı... YI BİLİRİZ... 


GÖTÜRÜN 
MEEKLİ 
YANINA... 


ERİNİN 
. BİR 


EM Gİ ELA 
Çi 
Çi 


MOSKOVA'YA GİTMEK 


BIZ UÇUŞTAN SONRA, 


ARKADAŞLAR. BU ADAMLARIN YARGILAMA BİCİMİ GOK 
SERTTİR... NE DERSEK DİYELİM ÖLÜM CEZASINA 


ÇARPTIRILACAĞIMIZA EMİNİM... 


PLOTLAZ KAÇMAYI DÜŞÜNÜYORLARDI FAKAT GOK YÜKSEKTEN 
ANTONON-24'Lİ İZLEYEN İKİ RUS ANCİ UÇAĞINDAN HABERLERİ YOKTU. 


DEVAMI HAFTAYA 


azen sırtımızdaki yün veya kalın naylon kazağımızı çıkarırken çıtır çıtır sesler duyarız. Eğer 

karanlık bir odada isek kazağın üs 

tünde pırıltılar meydana geldiğini 

de görürüz, Bunlar elektrik akımıdır. 

Şimşek, yıldırım ve gökgürültüsü 

ise kazağımızda gördüklerimizin, 

duyduklarımızın çok daha güçlüsü 
ve tâbii çok daha tehlikelisidir. 


Şimşek çakması, yıldırım düşmesi ve bunlara bağlı olarak duyulan gökgürültüsü dünyada en sık rastlanan tabiat olaylarıdır. Bu olaylar 
can kaybına yolaçar. Meselâ yalnız 
Federal Almanya'da her yıl yaklaşık 70 kişi yıldırım düşmesi sonucu 
hayatını kaybeder. Yıldırımdan bütün dünyada her yıl toplam kaç kişinin öldüğü konusunda ise elde kesin bir bilgi yoktur. 


Şimşeğin oluşması için ön şartlardan biri yoğun güneş ışığı, diğeri 
ise nemli havadır. 

Nemli hava ısındıkça yükselir. 
Yükselince soğur ve bulutları meydana getirir. Bu arada 100 milyon 
volta kadar yükselen bir elektrik 
akımı ortaya çıkar. İşte bunun na: 
sıl oluştuğu bilinmez. 


© Korkunç sıcaklık 


Birkaç milimetre kalınlığındaki 
bir yıldırımın sebep olduğu sıcaklık 30 bin dereceye ulaşır. Güneş'in 
üstündeki sıcaklığın 6 bin derece olduğu düşünülürse bu konuda bir fikir edinilebilir. Bu yüzden yıldırımlar can kaybı yanında'yakıp yıkarak 
milyonlarca liralık maddi zarara da 
yolaçarlar. 

Gökgürültüsünün sebebi ise yüksek ısıdır. Isınan hava ani olarak genişler ve ses dalgaları meydana getirır. 


© Atom bombasına eşit 


Her gün binlercesi cereyan eden 
gök olaylarının herbirinde açığa çıkan toplam enerji, İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'da Hiroşima şehrine atılan atom bombasının enerjisine eşittir. : 

Bir buluttaki 100 milyon voltluk gerilimden 100 bin ampere varan bir elektrik akımı ortaya çıkar. 
Evlerimizde kullandığımız normal 
bir elektrik ampulünden geçen elektrik akımı ise sadece onda bir amperdir. Yani 100 bin amper, 1 milyon 
elektrik ampulünden geçen: akıma 
eşittir. 


Yildirim ince bir Şerit 
halinde de olabilir, dallı 


olursa olsun can ve mal 
kaybina sebep olan etkisi 
değişmez. Solda yıldirim 
düşen bir arazide açılan 
delik görülüyor. Toprağa W 
yaptığı büyük etkiyi 
farketmemek mümkün 
değil, 


budaklı da, Ama nasıl | 


© Hem gökten yere, 


hem yerden göğe... 

Düşey hareket eden bulutlar atmosferin çeşitli noktalarında büyük 
elektrik yükünün birikmesine yolaçar, Bir bulutun tabanı ile yer, iki 
bulut veya aynı bulutun içinde 
elektrik atlamaları olur. 

yıldırım gör iie yeryüzü arasındaki enerji alışverişidir. Akım hem 
yerden göğe, hem gökten yere doğru olabilir. Şimşek enerji boşalmasının ışıklı görüntüsüdür. Şimşeğin 
çakma süresi saniyenin binde biri 
kadar olursa buna "Soğuk Şimşek", daha uzun süreli olanlara "Sıcak Şimşek" denir. 


© Şimşek araştırma grubu 


Gök olayları insanların eskiden 
beri ilgisini çekmiştir. 

Geçmişte kişisel olarak yapılan 
araştırmalar, günümüzde ekip çalışmasına dönüşmüştür. Meselâ Federal Almanya'da Münih Teknik Üniversitesi'nde "Şimşek Araştırma 
Grubu” bulunmaktadır. Bu araştırma merkezinde sekiz bilim adamı 
çalışmakta, incelemeler yapmaktadır. 


© Ne yapmalıyız? 


Yıldırım ince bir şerit halinde 
de olabilir, dallı budaklı da olabilir. 
Fakat nasıl olursa olsun can ve mal 
kaybına yolaçan etkisi değişmez. 

Bu yüzden yıldırımdan korunma 
yollarını bilmekte büyük yarar vardır. Şimşeklerin çaktığı, yıldırımlarunma yolu evden çıkmamaktır. Ev- 
de oturulurken de bazı şeylere dikkat etmek gerekir. Madeni eşyalar- 
dan uzak durmalı, borulara dokunmamalı, ütü, ocak gibi elektrikli 
aletler kullanılmamalı, radyo ve televizyon kapatılmalı,hattâ çok zorunlu olmadıkça telefon bile edilmemelidir. 


İster sıcak olsun,ister soğuk, 
yıldırımdan korunma yollarını 
ihmal etmemek gerek... 


Açık havada dolaşılırken şimşekler çakmaya başlarsa ilk yapılacak iş, varsa civardaki bir eve sığınmak olmalıdır. Demir aksama dokunmamak şartı ile otomobil de ev 
kadar emniyetlidir. Eğer civarda bir 
ev ve otomobil yoksa en iyi korunma çaresi, ağaçlardan yüksek kaya- 


lardan uzaklaşıp yere oturmaktır. 

Eğer denizde bulunuluyorsa hemen sudan çıkmak şarttır. Çünkü 
su iyi bir iletken olduğundan, uzaga düşen bir yıldırım bile yüzen kişiye zarar verebilir. 

Yani sözün kısası yıldırımla şaka 
olmaz. 
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Haberleşme 
teknolojisi 
pulları 


İngiltere Posta İdaresi "Haberleşme Teknolojisi Yılı" sebebiyle iki pulluk bir pul serisini 
tedavüle çıkardı. Pullardan biri 
26, diğeri 15.5 peni değerinde. 


MADAM Ti 


15.5 penilik pulun üstündeki 
motiflerde haberleşmenin tarihçesi işlenmiş. 26 penilik pulun 
motifinin konusu ise günümüzdeki haberleşme teknolojisi ile 
ilgili. 

Eylül ayının 8'inde satışa sunulan seri için ilk gün zarfı ve 
damgası da uygulandı. 

Pulların ölçüleri de ilgi çekici. 
Uzunlukları 72.3 milimetre,yükseklikleri ise 20.3 milimetre. 


KOLEJLERE HAZIRLAMADA 


TEST 


DERGİSİ 
kazandırır, 


kazanamayandan 


ÜCRET ALMAZ 


EN 


Halaskargazi Cad. 272 


Şişli /İST. 


Tel: 46 81 10 - 46 81 12 
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YABANGI 
FUTBOLCULARA 
«HAYIR» MI ? 


Galatasaray'ın Yugoslavya'dan transfer ettiği iki 
futbolcunun yarattığı olay uzun süre kamuoyunu 
meşgul etti. Ve bu arada yabancı futbolcu sorununu gündeme getirdi. 

Bugün İngiltere dahil Avrupa'nın bütün ülkelerinde yabancı futbolcular top koşturmaktadır. Üstün yetenekli bir yabancı futbolcunun, yer aldığı 
takıma ve hatta o ülkenin futboluna çok şeyler 
kazandırdığı bir gerçektir. Meselâ 1930'larda İtalyanlar, 1955 yılından sonra da İspanyollar ünlü takımlarını kurarlarken, başka ülkeden gelen sporculardan çok şey öğrenerek bunları uygulamışlardır. 

Bugün Avrupa'nın en ünlü takımlarında yer alan 
yabancı futbolcular dünya çapında isim yapmış 
kimselerdir, Transferleri için bize göre akıl almaz 
paralar ödenmiştir. Bizim durumumuz ise hayli 
farklıdır. 

Türk asıllı yabancı futbolcuların transfer iz- 


ni çıkmıştır. Ancak kulüplerimiz çok yetenekli bir * 


sporcunun getirtilmesi için ödenmesi gereken 
transfer ücretini verebilecek mali güce sahip değillerdir. Bu yüzden dış ülkelerden transfer edilen futbolculardan çoğu ya futbol hayatlarının sonuna 
gelmiş veya fazla yetenekli olmayan kişiler arasın- 
dan seçilmişlerdir. 

Bugüne kadar ülkemizde top koşturan yabancı 
futbolcular içinde takımlarına yararlı olanlar da 
vardır. Bunlar arasında Nunweiler, Datcu, İvançe- 


viç, Antiç (Fenerbahçe), Yaşaroviç (Galatasaray) 
ve Miliç (Beşiktaş) sayılabilir. 

Bu konuda tartışmaya katılanlar özellikle yabancı futbolcu seçiminin çok dikkatle yapılması 
gereği üzerinde durmuşlardır. Bir boşluğu doldurmak için siradan bir futbolcu alınmasının yarar 
sağlamayacağını, tam tersine, yetişmekte olanların 
önlerini kapatarak zararlı olabileceğini söylemişlerdir. 


Türkiye Yüzme Maratonu 25 Eylül günü Mersin'de yapılacak ,Yüzme 
Maratonu Olimpiyatlara dahil spor 
dalları arasında yer almadığı halde, 
dünyanın çeşitli ülkelerinde büyük 
ilgi toplar,Mısır'daki'Nil' Maratonu! 


nu'na ünlü yüzücüler katılır. 


Bizde yüzme maratonu eskiden 
beri yapılır. Geçmiş yıllarda Boğa- 


na ve Fransa'daki Kapri Marato- 


«m 25 Eylül'de Mersin'de 
yüzme maratonu var.. 


zın Karadeniz çıkışından Adalar'a, 
Bandırma'ya kadar düzenlenen yarışlara pek çok ünlü yüzücümüz katılmıştır. 


Nejat Nakkaş, Erdal Acet, Ersin 
Aydın, Canan Ateş eski senelerin 
ünlü maratoncularındandır. Bunlar- 
dan Erdal Acet, köpekbalıklarından 
korunmak için girdiği bir demir kafes içinde Anamur'dan Kıbrıs'a kadar yüzmüştür. 


BASKETBOL LiĞi 
BAŞLIYOR ! 


Türkiye deplesmanlı basketbol 
ligi başlıyor. Basketbol son yıllarda 
ülkemizde futboldan sonra en fazla 
ilgi duyulan ikinci spor dalı haline 
geldi. Uluslararası karşılaşmalarda 
alınan sonuçlar basketbole merakı 
yaygınlaştırdı. 

Birinci ligde yer alan 16 takım 
iki gruba ayrılmış bulunuyor. 

A Grubunda: Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, İTÜ Kolejliler, 
ODTÜ, Silahlı Kuvvetler ve TOFAŞ 
SAS yer alıyor. 

B Grubunda: Eczacıbaşı, Efes 
Pilsen, Karşıyaka, OYAK Renault, 
Güney Sanayi, Çukurova Sanayi, 
Şekerspor ve İstanbul Bankası Yenişehir var. 

Her gruptaki takımlar arasındaki 
karşılaşmalar Ocak ayı ortalarına 
kadar devam edecek. Her grupta ilk 
üç sırayı alan takımlar Play-Off 
maçlarına katılacaklar. Yani final 
maçları bu altı takım arasında oynanacak. 

İki grubun finale kalamayan 10 
takımı arasında da klasman maçları 
yapılacak. Bu on takım içinde son 
dört sırayı alan takımlar küme düşecekler, 

Yapılan transferler takımların 
güç dengelerini hayli değiştirdi. Fenerbahçe Efe ve Fatih'i transfer ettikten başka iki de Amerikalı basketbolcu aldı. Eczacıbaşı, Galatasaray ve Beşiktaş'da Amerikalı sporcular getirttiler. 

Bu yıl takımların ilk amacı gruplarında ilk üç sırada yer alıp final 
maçlarına katılabilme hakkını ka: 
zanmak olacak. 


Antalya'da başlıyor 


19'uncu Balkan Masa Tenisi Şampiyonası Antalya'da yapılıyor. 29 Eylül'de başlayacak şampiyona 3 Ekim'de sona erecek. 
Masa Tenisi (Ping-pong) şampiyonasında ülkemizi temsil edecek 
genç sporcular, Ankara'da yapılan uluslararası şampiyonada ünlü 
masa tenisçileri ile karşılaştılar. Böylece deneylerini arttırma imkânını buldular. 

Ping-Pong'da rakiplerimiz olan Yugoslavya, Bulgaristan ve 
Romanya uluslararası alanda önde gelen sporculara sahip ülkeler 
arasında yer alıyor. Bu yüzden kazanılacak her galibiyet büyük 
önem taşıyacak. 

Bu spor dalında milli takıma seçilen sporcularımızın ilk amacı 
Avrupa klasmanında tekrar bir üst sınıfa yükselebilmek oluyor. 


Türkan Sultan iyi 
senaryolara her 
zaman «EVET» diyor!. 


T ürkan Şoray, bu yıl oldukça yoğun bir çalışma içinde.. Bir setten 


diğerine koşarak kışı geçiren Sanatçı, 
Taaliyetine yaz aylarında da devam etti. 
Son çevirdiği MİNE adlı filmden çok 
umutlu olan beyazperdenin sultanı, iyi 
senaryolar için her zaman hazir olduğu- 


TELEVİZYON © SİNEMA 
SAVAS'IN işi 
GUCU OKUL... 


u sıralar dünya, Almanya'daki bir Türk çocuğundan söze- 
diyor. Henüz 11 yaşında olan ve 
“ Küçük Adam" adlı filmiyle "Çocuk ve Gençlik Filmleri" Yarışması'nda ödül alan Savaş Ali Aykol,: 
gerçekten adından en çok söz edilen 
kişi oldu. © 
Coloramo Film ile Alman ZDF 
Televizyonu'nun ortak yapımı olan 
“Küçük Adam"'da Savaş'tan başka 
ünlü Alman artistleri de rol almıştı. 
Güçlü oyunuyla, onları dahi gölge- 


de bırakan Savaş ise, tahsilini tamamlamaktan başka birşey düşünmüyor. 


nu sik sik vurguluyor. 


Bayramda,çocukların neşesi 


kızı Fatoş eşlik edecek 


elevizyon Kurban Bayramı için küçük seyircileri de ihmal etmedi. Bayramın ilk üç günü haberler öncesi kuşağı- 
m ise çocuklara ayırdı, İstanbul'un Kuruçeşme Televizyon 
Stüdyoları'nda renkli olarak çekilen çocuklara yönelik Baysam programlarının ağırlığını iki tiyatro sanatçısı, Erol 
Günaydın ve Alpay İzer taşıyorlar. 

Bayramın ilk üç günü devam edecek olan bu programlarda Erol Günaydın kukla oynatacak. Sanatçıya kızı Fatoş 
Günaydın yardımcı olacak, Çeşitli çocuk skeçlerinin, bilgi 
yarışmalarının yer alacağı bu programlarda ayrıca müzik 
de var. Modern Folk Üçlüsü, küçük kardeşleri için en güzel 
çocuk şarkıları ile ekranlarımızda olacaklar. 

Yine Kurban Bayramı'nda büyükler için ekranda bol bol 
müzik var. Çekimlerinin büyük bir bölümü,fuar dolayısıyla | 
pek çok sanatçının bulunduğu İzmir'de gerçekleştirilen ( 
bayram programlarında, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Türk Hafif Müziği dallarında pek çok ünlü sanatçı 
ekrarilarımıza gelecekler. 


Ekim ayından itibaren 
başlayacak olan televizyonun yeni yayın döneminde yayınlanması 
düşünülen dış kaynaklı 
diziler belli oldu, Yeni 
uygulamaya göre dizi 
filmlerin günlere dağılımı 
şöyle. Pazartesi .giinleri 
haber öncesinde 13 bölümden meydana gelen 
“"Tammy" adlı dizi yayınlanacak, Bu dizinin bitiminden sonra eskiden 
tanıdığımız ve bir köpeğin maceralarını konu 
alan "İşte Topak" yayına 
girecek. Haber sonrasında 
ise ünlü şarkıcı Petula 
Clark'ın başrolünü oynadığı ve kimsesiz bir çocu 
ğun ailesini aramasını 
konu alan "Sans Famil. 
le" ekranlarımıza gele 
cek, 6 bölümlük bu diziyi 
James Mason'un başrolü 
nü oynadığı "İvanhoe" 
adlı yeni dizi takip ede 
cek. Pazartesi gecelerinin 


plânında ayrıca "Notre 
Dame'in Kamburu" 
"Don Kişot", "Monte 


Kristo Kontu", "Suç vw 


A7 EGLA MEN? BERGAMA? 
EEG AMY? ASEG ALNN7 
ATEL A AVN? AREA 


netlik Kaynana" adli 


seyrettiğimiz Göksel 
ile Kerem Yilmazer, 


ni sürdürüyorlar. 


kurdular 


KISACIK MISACIK... 


* Yayını sona eren “Cendizide 
üvey kaynana-damat rolünde 
Kortay 
gerçek 
hayatlarında mutlu evlilikleri- 
Kortay ve 
Yılmazer, Altan-Füsun Erbulak, Suna Keskin ve Suna Pekuysal ile yeni bir tiyatro grubu 


Ceza" gibi diziler de bulunuyor, 
Salı 


dizisi olan ''Hagen"' ekranlarımıza gelecek, Perşembe geceleri yerli diziler ve televizyon filmleri yayınlanacak. 


geceleri (o haber 


sonrasında televizyonda 
yabancı sinema yayınlanacak, Çarşamba geceleri 
ise 10 bölümden meydana gelen ve bir polisive 


Cuma günleri haber 
öncesinde 24 bölümlük 


* Evlenip anne olduktan 
sonra müzik Çalışmalarını birakan Gökben yeniden Çalişmalara başladı. Gökben önümüzdeki günlerde piyasaya ÇIkacak olan Yeni longplayi için 
stüdyoya girecek, 


İ » dam suaşuyd İşine 
i n verildiği için morali hayli 
ozulan Nükhet Duru, daha 
Üspnra Kubana adlı gece klü- 
“İbünde çalışmaya başlayınca 
iv #niden eski neşesine kavuştu. 


kan Şorav ya da Hülya Koçyiğit dışında bir sanatçı ile kamera karşısına geçti, Bu sanatçı Gülşen Bubikoğlu. İki sa- © 
natçının İsmi henüz belirlenmeyen filmlerinin çekimleri İstanbul'da devam ediyor, 


"Sharlok Holmes" yayına girecek, Cuma geceleri sıra ile yayınlanacak 
olan yabancı diziler ise 
“"Beulah Land", "Valley 
Of Dolls" ve "World War 
HI" (Üçüncü Dünya Savaşı), - 

Cumartesi günleri ha- 


ber öncesinde "Vikingler" yeni maceraları ile 
ekranlarımıza gelecek. 


Waltonlar ve "Küçük Ev" 
de yeniden yayınlanacak 
diziler arasındalar. 

Pazar günleri yayınlanacak olan diziler ise 
şöyle. "Le Grand Musiciens", "Dallas", "Flamingo Yolu" ve "Hane- 
dan", Bu arada Pembe 
Panter'in de Pazar günleri yeniden ekranlarımıza döneceği (müjdesini 
de hemen verelim. 

Ayrıca yine yeni yayın döneminde çocuklar için "Tom ve Jerry", 
“Nedenler Niçinler", 
"Atmosfer" ve "Dünya 
Masallarından Örnekler" 
gibi dizilerde yayına girecek, 


Cihan Ünal ilk defa Tür- 


24 EYLÜL 1982 


CUMA GÜNLERİ YAYIMLANIR 
Türkiye'nin en küçük gazetesi 


25 Bin kilometre 

boyunca pedal 
çeviren yaşlı çift 
İstanbul'a geldi.. 


Bisikletle dünya turuna çıkan 


Amerikalı bir karı-koca İstanbul'a * 
geldi. İstanbul'a gelene kadar 25 bin © 


kilometre yol kateden Amerikalı 
çiftin özelliği birinin 68, diğerinin 
58 yaşında oluşu. 

New-York'ta berberlik yapan 68 
yaşındaki Ken Proctor dünya turunu bisikletle yapışlarının sebebinin 


parasızlık olmadığını özellikle be- > 


lirttikten sonra şöyle dedi: 
"Gittiğimiz ülkelerde en lüks 
otellerde kalıyoruz. Yolculuğu bi- 


sikletle yapışımızın esas sebebi bu > 


sporu sevmemiz." 


: 
ii - 
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Haliç üzerine Galata Köprüsü'nün yanına yeni bir köprü yapılması düşünülüyor. Bu köprü yapılınca ulaşımda önemli ölçüde bir 


rahatlama olacak. 


Bu arada şimdiki Galata Köprüsü'nün altının çarşı haline getirilmesi de plânlanıyor. Belediyede yapılan çalışmalara göre bu 
çarşı turizm açısından da önem taşıyacak. Dükkânlarda hatıra 
eşyası, eski Türk işlerinden örnekler satılacak. Lokantalarda Türk 


yemekleri tanıtılacak. 


Eğer ileride bir değişiklik olmazsa bu proje beş yıl içinde ger- 


çekleşecek. 


Galata Köprüsüne kardeş geliyor... 


Saçlara 


bakmasını 
bilmek 
gerek !.. 


Bazıları uzun saçı sever. Bazı 
kimseler ise kısa saçtan hoşlanır. 
Fakat uzun da olsa, kısa da olsa 
saçlara özen göstermek gerekir. 

Saçlara gösterilecek özenin başında, onları temiz tutmak gelir. 
Bazı kimselerde baştaki derinin altında bulunan yağ bezleri fazla çalışır. Saçlar kısa sürede yağlanır. 
Saçları çabuk yağlanan kişilerin 
başlarını daha sık yıkamaları gerekir. Ancak özellikle yağlı saçları 
çok sıcak suyla yıkamak fayda yerine zarar verir. Çok sıcak su yağları 
pişirir. Bu yüzden en doğru yol ılık 
su kullanmaktır. 

İkinci önemli nokta ise saçları 
her ay yarım santim kadar kesmektir. Böylece hem uçları düzgün olur, 
hem de daha çabuk uzar. 


azete 


O 


İnsan Eflatun gibi düşünmeli 
,Ninem gibi konuşmalıdır. 


ARİSTO 


ISultanahmet cezaevi 
Jüks otel olacak.. 


İstanbul'da ( Sultanahmet'teki 
ceza ve tutukevinin lüks, turistik 
bir otel olarak düzenlenmesi için 
bir plân hazırlandı. 

İstanbul'a gelen turistlerin en 
fazla ilgisini çeken yerlerden biri 
olan Sultanahmet'teki ceza ve tutukevinin otel olarak düzenlenmesi için harcanacak paranın 350- 
400 milyon lira civarında olacağı 
hesaplandı. Buradaki hükümlü ve 
tutuklular başka cezaevlerine nakledildikten sonra 200 yataklı bir 


otel haline getirilecek binanın 
turistlerin ilgisini çekeceği sanılıyor. 


Hazırlanan proje uygulanırsa 
binanın civarındaki boş alan da 
düzenlenecek ve buralara ayrica 
fazla lüks olmayan başka oteller 
de yapılacak. 

Sultanahmet meydanının düzenlenmesini öngören plân Kültür 
ve Turizm Bakanlığı tarafından 
hazırlandı. 


EV FİYATINA 
LEOPAR 
SATILIYOR... 


Tekirdağlı bir işadamı, bir sü- 


redir beslediği aslan ve leoparları 
satışa çıkardı. 


Vahşi hayvan yetiştirmenin 
hem güç, hem de pahalı bir iş olduğunu belirten işadamı, leoparı- 
na, 1.5 milyon lira istiyor. Hemen 
hemen bir apartman dairesi fiyatı- 
na satılan İeoparlara yurdumuzda 
olduğu kadar dünyada da zor rastlandığı bilinen bir gerçek. 

Aslanların fiyatı ise, çok daha 
ucuz. İşadamının listesine göre, 
500-600 bin liraya güzel bir aslan 
almak mümkün. 


e. CB dağ 


Hamarat robot'un 
elinden gelmeyen 
iş yok ! 


Brighton Müzesi'nde çalışan, John 
Cild adındaki tamirci 8 ay uğraştı 
didindi sonunda bir robot ev kadını 
yapmayı başardı. John Cild'in Marta 
adını verdiği robot, çamaşırdan, bulaşığa, ütüden paspasa kadar her işi 
yapıyor. Marta'yı ailenin bir ferdi 
gibi gördüklerini söyleyen Cild, robotu, nemden zarar görmesin diye akşamları plastikten bir kılıf içine koyup yatırdıklarını belirtiyor. 


UNESCO tarafından Türkiye'ye 
" Uluslararası. Okuma-Yazma Ödülü 
Şeref Mansiyonu" verildi. Böylece 
okuma-yazma seferberliğindeki başarımız uluslararası bir kuruluş tarafından da belgelenmiş oldu. 

Milli Eğitim Bakanı Hasan Sağlam, okuma-yazma seferberliğinin yeniden başlatıldığını açıkladı. Geçen 
yılki çalışmalar sırasında kurslara 
katılanlardan yüzde 71'inin başarılı 
olduğu da bildirildi. 


( bayram günlerini seviyordu. Aklı erdiğinden beri 
bayramın birinci günü büyüklerini 
Ziyaretten sonra öğle yemeklerini 
dışarıda bir lokantada yerlerdi. 


Canay, anne ve babasıyla gölge 
düşmemiş, mutlu, huzurlu bir şekilde yaşıyordu. Bir ay önce kızkardeşi doğmuş, mutlulukları daha da 
artmıştı. 


Masaları pencerenin önündeydi, 
gözü dışarıda lokantanın önünde bir 
çocuğa takıldı. Çocuk vitrindeki 
yemekleri öyle hayran hayran seyre 
dalmıştı ki, içeriden görüldüğünün . 


farkında bile değildi. 


Babası "niçin yemeğini yemiyorsun Canay? Tabağın olduğu gibi duruyor" diye sordu. 


Gerçekten Canay'ın yemeği geldiği gibi duruyordu, içinden sadece 
bir lokma almıştı. Oysa kızarmış tavuk ile patates kızartmasına bayılırdı. 

Annesi meraklandı. "Niçin yemeğini yemiyorsun oğlum? İstersen 
başka yemek getirtelim."' 


“Yiyorum anne" dedi Canay. Bir 
lokma daha aldı ama yutamadı. Bogazı bir hıçkırıkla tıkanmış, gözleri 
dolu dolu olmuştu. 


Lokantanın önünde kendi yaşlarında elbiseleri eski, çelimsiz bir erkek çocuğu kaçamak gözlerle vitrindeki yemekleri seyrediyordu. 


Zayıf ve rengi solgundu. Belli ki 
açtı. 


Lokantanın vitrininde neler yoktu: Baklavalar, börekler, çeşitii yemekler, domates .biberler arasında 
şişe geçirilmiş etler. Yaz ve kış 
meyvalarının türlüsü, piril pırıl 
üzümler, al yanaklı elmalar, siyah 
çizgili sarı kavunlar, dilimlenmiş 
kan kırmızısı karpuzlar. Hepsi bir 
tablo gibi vitrini süslemişti. 


İnsan tok dahi olsa bu manzara 
karşısında yeniden acıkabilirdi. 


Annesi, babası Canay'ın iştahsızlığının sebebini anlamakta gecikmediler. 


Babası yerinden kalktı, dışarı 
çıktı. Sakin sakin, lokantanın önündeki çocuğa yaklaştı, onunla konuşmaya başladı. 


Esmer tenli çocuk, utangaç bir 
şekilde yere bakıyordu. 


Canay'ın: babasi çocuğun başını 
okşadı, omuzuna elini koydu. Onu 
lokantanın kapısına doğru yürütürken kanadı altına almış gibiydi. 


© Çocuk ise çekingen ve ürkekti. 
Her halinden içeri girmek istemedigi anlaşılıyordu. 


Canay'ın babası 


yatıştırıcı bir. 


yumuşaklıkla "Çekinmene gerek 
yok, bak benim oğlum da senin yaşında, onunla arkadaş olacaksın. 
Arkadaşla birlikte yenen bir bayram yemeği çok zevkli olur. Hadi 
gel bakalım evlât, rahat ol" diyordu. 

Babası ve çocuk yanlarına gelince Canay neşelendi. Sevinçle ayağa 
kalktı çocuğa yer gösterdi. 


Çocuk yavaşça iskemlenin kenarına ilişti. 

"Ne yemek istersin" diye sordu 
Canay'ın babası ,"'Ne dersin? Sen de 
tavuk ve patates kızartması ye İstersen." 

Çocuk, "aç değilim" derken utanıyordu. 


Canay'ın babası bozuntuya vermedi. Garsonu çağırıp yemeği 1smarladı. Yemek gelince çocuğun 
gözünde acayip pırıltılar belirdi. Kocaman gözlerle önünde duran tabak 
dolusu yemeğe bakıyordu. 


Onu rahatlatıp, cesaretlendirmek 
gerekti. O zaman annesi "tavuk sevmezsen başka bir yemek de yiyebilirsin" dedi. 

Çocuk tekrar ve yavaşça "aç degilim" diye cevap verdi. Oysa ki 
açtı.. Hem de adamakıllı aç. Fakat 
gözü tok ve gururluydu. Gülümsemek istedi. Acı bir gülümseme belirdi yüzünde, gözleri doldu, belli et- 


memeğe çalışarak elinin tersiyle 
gözlerini oğuşturdu. 


Canay'ın annesi insanların gönlünü almasını bilen bir hanımdı. Sakinleştirici bir sesle konuştu: 


"Canay seninle arkadaş olmak istiyor. Bir gün de o sana gelir sen de 
ona bir şey ikram edersin. Bunun 
ille de bir yemek olmasi gerekmez, 
bir bardak su bile olabilir" dedi. 
Sonra "Haydi yiyin bakalım yemeklerinizi. Bahse girerim Canay senden 
evvel bitirecek tabağındakileri. Haydi yarış başlıyor" diye güldü. 


Canay yeni arkadaşının eline çatalı tutuştururken ertesi gün onlara 
gelmesi için evlerini tarif edip ona 
adresi veriyordu. 


Çocukta bir rahatlama, bir ferahlama oldu. Aklına bir fikir gelmişti. 


Bir yandan yemeğini yerken, bir 
yandan anneme durumu anlatırım. 
Ben de yarın onlara giderken evimizin penceresi önünde yetiştirdiğimiz hem de pıtırak gibi açmış iki 
saksı karanfilden birini bayram hediyesi olarak arkadaşımın evine götürürüm diye düşünüyordu. 


Bayram yemeği bitip lokantadan 
çıkarlarken çocuk neşeyle "yarın 
mutlaka geleceğim" diye söz verdi. 


Canay onu uğurlayıp arkasından 
bakarken çocuk maratoncu gibi koşarak çoktan gözden kaybolmuştu. 
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Büyük bir yolcu uçağın- 
da altı yaşlarında yaramaz 
bir çocuk vardı. Durmadan 
bir oraya bir buraya koşup 
gürültü patırdı ediyordu. 
Nihayet yaşlı yolculardan 
biri dayanamadı başını kaldirip: 


“—Küçük" dedi. “Neden çıkıp da dışarıda oynamiyorsun? " 


YAZISIZ 


TURİSTİN DURUMU 

Gümrük memuru turiste 
sordu: 

"—Üzerinizde gümrüğe verilmesi gereken bir şeyiniz 
var mi?" 

“'—Hayır" 

"—Kahve" 

"Hayır" 

"—Çikolata" 

“—Hayır" 

“—Peyi ya sigara falan? " 

"—Hayır" 

“'—Çok acınacak durumdasınız! diyerek memur elini 
cebine attı ve turiste: 

“—Bari" dedi. "Ben size 
bir sigara ikram edeyim.". 


YAZISIZ 


DENEME 

İki otomobil fabrikatörü konuşuyorlardı: 

Biri: 

"—Yeni modsllerimi denemek için talim sahasında bir 
sürü (o hendekler, çukurlar, 
teller yaptırdım. Bunların üstünden atlayarak arabalarımı 
deniyorum." 

Diğer otomobil fabrikatörü: 

"—Ben daha kolay bir yol 
buldum. Her yeni modeli hafta Sonunda gezsin diye oğluma 
veriyorum." 
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TEKER TEKER 2 


Adamakıllı şişman bir kadın, bir süre sözde rejim yaptı. 
Zayıflayıp zayıflamadığını anlamak için bir tarti üzerine çıktı, parayı attı, makinanın yanıbaşındaki delikten bir yazı 
çıkıwerdi ; 


“—Lütfen teker teker tartılı- 


© 


SAAT GİBİ 
Adam otele gelip resepsiyona kaydını yaptırırken memur sordu: 
"Sabah kaçta kalkmak 

istersiniz acaba? " 
Adam başını salladı. 
“— Hiç gereği yok 
ben her sabah saat beşte kendim uyanırım." 
Resepsiyon (o memuru- 


nun yüzü güldü: 
"—Aman ne 


fen uyandığınız zaman 
beni de uyandırır mısı- 


nz? " 


REKOR ÜZERİNE 
Ünlü bir atlet, hasta olmuş yatıyordu. 
Doktor bir aralık (o koltuğundaki 
termometreyi çıkartıp okudu ve 
"—Merak edilecek bir şey yok." dedi. 


'Bu esnada hasta gözlerini aralayıp sordu: 


"—Ateşim kaç doktor bey? " 
"-Otuzdokuz derece.." 

Atlet merakla sordu, 

"—Dünya rekoru kaçtı acaba? " 


iyi. Lüt- 


YAZISIZ 


ben ağzına biberonu verdim.. 


—Tamam canım gelmen gerekmez 
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SEMİH BALCIOĞLU 
SİZLERLE 


Sadık Pala - İZMİR 


Yökgekbeyim 

diye böbörlanme, sen de. 
bizimig bir- 


likte eriyecaksin” 


VEE 


Kürşat Ülker - SAMSUN 


Esprin çok iyi aferin. Çizgiye çalış. 
Mumların eridiğini daha iyi verebilirdin. Selâm ve sevgiler. 


GErL Get ;? 
TAYT ET,SUT,YAĞ, 


YOĞURT, PEYNİR 


Yeni çalışmalarını bekliyorum. Se- 


ANAHTAR 
ŞEKİL 
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İsmail Karaabdurrahmanoğlu- ADANA 


Daha az çizgi kullan. İmzanın altındaki siyah leke gereksiz. Selâmlar, 


JABBA'NIN EMELİ NEDİR 7. © 


ÖZET: Jabba'nın yük gemilerinden birini alıp kacan Solo Han, 
adamlarına hareket imkânı vermiyordu.. 


takipçilerden kurtulmaya Çalışıyordu. Korkunç yağmur Jabka'nın 


ALLAH KAHRETSİN "Bizi / 
İYA AÇLIKTAN ÖLDÜBDECEL. 
İ YA PA YVUZACAK ELİMİZ kO 
| LUMUZ BAĞLI. YABBA/ 

NIN KEYFİN BELLİ YO- 
: RuZ PURAPA. 


/ BU VİTAMİNLI LA- 
£ / PAYI YEMEKTEN Bik- 
7 TIM. CANIM SÖYLE 
HARİKA Bir. 
BİFTELLE 


. TELERLEK diye bilinen büyük. Galaksi Yumar Markazinden ve 
Kacısın Bağanaıcı ye biline: po e a 


Bu CANAVAR. 
LARIN gök BÜYÜK. 
ATEŞ Gücü VÂARDIZ. 


p Birisi gizi “ 
FARLETMEDEN UZA. 
| YİN DERİNLİKLERİ, 


Lord Packh , , 
vadar bu aemiy; Bi 
defalarca danamayz tabi tukmuş- 


Fakak beş ısık hızına ulaşınca. Tat— 
azlıklar başiadı... 


GEMİ CANTİNA | 
PANSCILARI GİBİ SAL 
LANJMAYA BAŞLADI 

i BAK. N 


SiBA 


HAH' BEN DE 
AYNI SEYyi bü- 
(ld SÜNÜYORDUM. 


Bu UCANPAJRE- 
> LERİN AZAŞTIR- 
N i MA CALIŞMALARI 
PEK ÖYLE LİMSELE- 
RİN e 


BiİLGİSAYARINI 
DENETİME 
resi 


ÜL PEN 
( Elie sorunda 
Vey» 


Burada herşey berbat ve sıkıcıdır. Bu 
Ünemayacaği bila yardan biridir... 


Sisbemda hiç Limsenin barınmayı 


YANI TAM, BİZİM © re 
GİBİ BiZÇiFT KA- 
CAĞA... 
Şi UYGUN BİZ 
&./ ÇANKURTAZRAN 
7 İSTASYONU --. 


Bu işe iyicz da-. 
len iki scada ayni 
anda dışarıda olu 
bikandan haberdar 

Adöjldi babii... 2 


Falak gami kondukban Ssonra onu mağarâya saklamak. igin 
İyice uğrağmak Zorunda kaldılar. 


HESAPTA OLMA- 
YAN MİS4RİZLER. 
GELDİ ŞiBAK. 


IY 5 
LAHİ/FonNLAR' 
JABBA'NIN PER 


Coralli kapban va arkadaşı bu umub- 
Suz kuşakmaya karsı koymaya hazırlanıyorlar 


HAH THAT HAHT | 

BİZ İZİN VEZMEPİL- 

CE 0 TÜFEKLER. 
Bizi MIHLAYAMAZ. 


HAN, gocu6UM , BEN! | su 
DİNLE .. SENİ BULABİLMELİ ESKi UĞ- 
| İCİN UZAKLARDAN GEL RAK yeri- 
EZ Pir. NE GELECE - 
ĞİNİZİ TAHMİN ET- 
MiİSTİM.ZATEN , 
GEMİPELİ GİZLİ, 
ALAZM PA BEN! 
MIŞT. Biz 
Cek PAHA 202 SEY - 
LEZİN ÜSTESİNDEN 


SiMPİ BU YAPTIĞI - ez 

NA SENİ PİŞMAN EDEMEZ 

CEĞİM .ADAMLARIMA NE VA LE) 
NA 
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BEVLEMİYOZUM. AMA PAHA 
İyi BİZ KARŞILAMA PA OLABİLİ 


İŞTE SIYIŞSMAYA GALIŞA 

ŞN SU ZÜZÜNGENE ATES 

NETMEYE GALIŞIYOZ- 
BUM... 


ENŞ EDİLMEZ. 
BiZ HAYVANI— 


.PEMİRİ BİLE YEDİKLERİ-Nİ HADİ (BU iŞ BENİ ÜR- 
N) GÖREBİLİZSİN. GENELLİKLE KÜTMEYE BAŞLAP. BU- 
SÜRÜLER. KALİNDE YAŞARLAR. | KAPA GEREĞİNDEN FA2/ 

BİNLERCESİ Bir GEZEGEN LA KALPRIL. BU DELİK- 


DEVAMI HAFTAYA 


ÖZET: Prenses yebanilerin eline 
düşmüştü .Tengiz ve arkadaşı dağler 
prensi ,onu kurtarmağa çalışıyorlardı... 


HEEEY 
VE çi BANA 
YAN BAYAN 2 


ÖZTÜNCE O 
Z OPUNU GÜZEL- 
CE DAYA .BÖYLECE HAPSOLSUNLAR 


BU ARADA YOZLUP KA- 

ÇAN İPEK'i DE YAHALAYIP 

HAPSETMİŞLER .ALDIĞI — 

. MIZ HABERLERE GÖRE 

İNANÇLARI İCABI ONU 

ZUZBAN EDECEK - 
LERMİŞ . 


Trenses ve Tamgiz. 
daajıların obasıra 
Frensle döndüklerinde. 


HABERLER KÖTÜ 
, PREENSİM. FİZANUNUN 
BURADAKİ CASUSLARI VISLANÇ 
KAPINLARIN PRENSESİ öLDÜR-” 
PÜLLERİNİ SANMIŞLAR . 


YOLUN Açız OLSUN TENGİZ. 
BELLİ DE FİZANLINU İKkNÂ 
EDEBİLİRSİN. 
KURTARMALIYIZ. 
SENİ YALNIZ 
BIZAKAMAM 
TENGİZ. 


YO0O... OLMAZ PRENS... ÇOK 
MEZT, VE YİĞİTSİN. SANA TESEKKÜR 


<G çAcAĞIZ PEKİ 
EDEZİM AMA, OLE ray YAPILI. İn VUZTAZMANIN 
HEYEETLİSİN Kİi,LEMEN DİKKATİ. 7 
ÇEKERSİN . YALALANIRIZ.. 


e KAPI KALABALIK. 


VE MUHARIZ POLU ÇEVPESİ. N 
NÖBE TÇİLERİ TANIDIAA . PEMEK. MIZIZULARIN DUVARLARA YA 
Li BENİ TANIYANLARZI ORAYA ZI YAZMALARI İŞİME YAZIYOR. 
ME Kii HARFTEZİN GİZİNTİ VE ÇIKINTILA— 
PİLMŞLER... RINI ZULLANAMASAYDIM BU PU- 
VARA TIRMANAMAZDIM 


EVVELCE 
SU TAZAF TEN- > KAZAZLASTIZDI- 
HA GÖZÜNÜYOZ .0 ZIMIZ. ÜZELDE ,TEN 
DAN GİDEYİM. - GİZ'i HİYLE İLE 
YAKALAYACAĞIZ. 
YOKSA HEPİMİ- 
Zi TEMİZLER. 


VAY. BU TENGİZ . PLÂNA GÖRE 
> . DEĞİL Mi 7 EVET TA KEN- ÖNCE ONU LÂFA 
DİSİ. ONU YAKALATAYIM. FİRAVUN TUTMAMIZ. 
ÜZÜLECEK AMA NE YAPAYIM ». 


ÇENEM EN-. 
SEME DÖNDÜ 
* GARA. 


DÜNYA ZİN- i ei. 
DANA DÖNDÜ, SECE YEMİŞİM GALIBA... ” BÜTÜN İS,ŞU 
Mİ OLPUNE 7 OR.. MPEME ME GiBi ÖZTÜYÜ YAPAĞINA 
GÖZÜM F Biz SEY OTUZPDU:. GEÇİZEBİLMEKTE. 
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Yapı Kredi 


>> Bukış 
İeylekler 
Or! 


Makas gagalı, çöp bacaklı 
o güzelim leylekler, bu kış 
ülkemizden ayrılmıyor! 

Her biri bir kumbara olup, — 
Yapı Krediler'de kalıyor! 
Yapı Krediler'den dilediğinize 
-gelin. Alın bir leylek kumbara... 
bu kış evinizde leylek besleyin... 


YAPI ve KREDİ 
BANKASI 


“hizmette sınır yoktur” 


O rmanlarda rutubetli yerlerde; 
ağaç diplerinde, çalı gölgelerinde 
sevimli görünüşlü boy boy mantarlar görürüz.. Pek çok cinsi olan bu 
mantarlardan bir kısmı zehirlidir. 
Bazı türleri ise zehirsizdir ve yenir. 

Aslında çok lezzetli olan mantarları iyi tanımayanların toplayıp yemesi aynı oranda tehlikelidir. 

Dünya'nın her ülkesinde mantar 
bilinen bir yiyecektir. Meselâ Almanya'da nüfusun yarısı mantarı severek yer. Hafta tatillerini ormanlara koruluklara gidip mantar toplayarak geçirme tutkusunda olanların 
sayıları hiç de az değildir. 

Mantar © vitamini yönünden 
zengindir. İçinde yararlı maden tuzları vardır. Buna karşılık kalori 
değeri düşüktür. Meselâ 100 gram 
patateste 90 kalori varken,100 gram 
mantar, cinsine göre, 20 ile 40 kalori verir, 

Zehirli mantarların içlerinde ise 
kadmiyum ve civa bileşikleri vardır. Bunlar insan sağlığı için son 
derece tehlikelidir. Yiyeni öldürür. 
Meselâ yalnızca Almanya'da her yıl 
yaklaşık yüz kişinin mantar zehirlenmesinden öldüğü belirlenmiştir. 


İlgili makamlar bu yüzden halkı 
sürekli olarak uyarırlar. Haftada 
200-250 gramdan fazla yabani mantar yenmemesini söylerler,Üstlerinde 
ve kenarlarındaki yabancı maddelerin çok dikkatli şekilde temizlenmesinin şart olduğuna değinirler. 
Ve kesinlikle, zehirli olmadığı bilinenlerden başka mantarlara, değil 
yemek, el bile sürülmemesini tavsiye ederler. 


Aslında zehirli olmayan mantarları yerken de bazı noktalara dikkat etmek gerekir, 


Tazesi var 
bayatı var. 


Faydalısı var 
zararlısı var... 


İZ 


Türkak 


Ormanların süsü, 
kral sofralarında bile 
baş köşeyi kaptı. 


Ama, almasını, 
seçmesini bilmek gerek.. 


Meselâ mantarları toplarken dahi 
plastik (o torbalara koymamalıdır. 
Çünkü hava alamazlar ve bu yüzden 
kolayca bozulurlar. En doğrusu 
mantar toplarken naylon torba yerine sepet kullanmaktır. 

Mantarları serin, rutubetsiz ve 
havadar yerlerde muhafaza etmeli 
ve 24 saatten fazla durmuş mantarları yememelidir. 

çine mantar konmuş yemekleri 
ikinci defa ısıtıp yemek de tehlikelidir. Çünkü geçen süre içinde mantarlarda zararlı maddeler hızla çogalır. Bu yüzden bir yemeğe mantar 
konacaksa,ancak bir defada yenecek 
kadar pişirmeye dikkat edilmelidir. 

Mantar kurutularak da saklanabilir. O zaman yaş mantardan daha 
uzun süre dayanır. Mantarlar iyice 
temizlendikten sonra yıkanmadan 
küçük parçalara ayrılır. Rutubetsiz, 
serin ve havadar 'bir yere konarak 
kurutulabilir. 9 

Elbette ki taze mantar daha lezzetli olur. Fakat hangi tür mantarların zehirsiz olduğunu bilmeyenlerin, kendi başlarına mantar toplayıp yemelerinin son derece tehlikeli olduğunu da bir an için bile unutmamaları şarttır. 
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u ne-biçim iş? Bir adam hem 
korkak hem de cambaz olur 

mu? Oluyor işte! 
Fransa'nın en tanınmış cambazlarından minik Henry, Orta Fransa'- 


da 100 metre derinliği olan bir çukurun üzerine gerdiği 250 metrelik 
ipin üzerinde öyle numaralar yapıyor ki, seyredenlerin korkudan bogazı kuruyor. 


İpin üzerine helikopterle inen 
Henry, herkesin korku dolu bakışları altında bir uçtan diğerine yü- 


RAĞARCIK 
DAĞARCIK 
IRAĞGARCIK 


CAMBAZLAR DA KORKAR 


Kamboçya'nın en 
önemli nehirlerinden biri 
olan Tonie Sap, dünyadaki 
en garip nehir olsa gerek.. 
Yılın belli aylarında kuzey- 
den güneye doğru akan nehir, belli aylarda da akışını 
güneyden kuzeye doğru çevirir.. Gerçekten de garip, 
değil mi? 


ÇÖL HAYVANLARI 
NASIL YAŞIYOR ? 


rürken gayet sakin görünüyor, ama 

numarası bitince, "ÇOK ŞÜKÜR... 2 > 
ÖDÜM PATLADI.." demekten de e : o 
kendini alamıyor... EM 5 


Üy | 
G 


Bazen aylarca hatta yıllarca yağ 
mur yağmayan çöllerde yaşayan 
hayvanlar hayatlarını sürdürebilmek 
için olağanüstü çaba harcamak 70- 
rundadırlar. Afrika'nın Güney-Batı - 
sı'nda bulunan Namib Çölü'nde hiç 
yağmur yağmaz. Ancak yıl boyunca 60 gün süreyle sahilden 50 mil 
içerilere kadar yayılan sis tabakası 
çölde yaşayan hayvanların tek su 
kaynağını teşkil eder. 


YAZ TATİLİNİN ARDINDAN 


Yazı ve fotoğraflar: Sevgi Kılıç 


Hepsi güzel.. hepsi hoş.. Ancak 
bazı kardeşleriniz daha güzel değer- 


(Dum açıldığı şu günlerde 
sniflasda en çök konuşulan lendirdiler tatillerini.. Nasıl mı? Aile 


konu hiç şüphesiz tatil anıları... 
Tatilde kiminiz köylere dede ve 
ninelerinizir :yânına, kiminiz birbirinden güzel kıyı şehirlerimize tatil 
köylerine gittiniz, dinlendiniz, eğlendiniz, yeni yeni şeyler öğrendi- 


bütçesine katkıda bulunarak, harçlıklarını çıkararak... 

Bu kardeşlerimize hemen her 
yerde rastlamak mümkün.. Bazen ellerinde boya sandığı ayakkabı boyamaya çalışırken, bazen büyük meydanların gürültüsü içinde su satarken, bazen de tarlada kızgın güneşe 
aldırmayarak toprağı çapalarken.. 


—Biz sizlerin de her an pazarlar- 
da karşılaştığınız kardeşlerinizi seçtik röportaj için, 

—Haydiii domates elliii, domates 
ellii.. 

—Teyzeciğim bir kilo vereyim 
mi? Hemen vazgeçme amca, üzümlerim çok güzel, hele bir tadına bak. 

—Naylooncuuu.. naylooncuuu.. 
bir torba ister misin beyamca? 

Bu hengame içinde küçük pazarcıları seçmemiz pek kolay olmadı.. 


m, 
Mem. k, 
MANŞ GEÇMEYE 
KALKINCA... 


Geçenlerde Jason Pipoly adında 
11 yaşında bir İngiliz çocuk Manş'ı 
geçmeye kalktı. Bu işi yaparken TV 
kameraları Jason Pipoly'i baştan 
sona izledi. Dover'den atladıktan 
sonra başarılı kulaçlarla beşbuçuk 
saat yüzen fakat Fransa kıyılarına 
birkaç mil kala yorgunluktan baygınlık geçiren küçük Jason kendisini 
motorla takip eden babası ve antrenörü tarafından sudan çıkarıldı. 


Silgiler ne de çabuk 
eskiyip sayfalarınızı kirletir değil mi? Bazı arkadaşlarımız silgiyi duvara 
sürterek temizlemeye çalışır. Eh, biraz temizlenir, 
ama biz size daha iyi bir 
fikir verelim mi? Yazıları 
silmekten çok, sayfaları 
kirletmeye başlayan silginizi hemen sabunlu 
suyla yıkayıp kurutun. 


Bir yandan bağırıp, bir yandan da 
gelen müşteriyle ilgilenen küçükler, 
hayatlarından memnun gibiydiler.. 
Her biri bir büyük adam pozunda 
büyükleriyle şakalaşıyorlar. kendilerinden küçük olanlara ise sert çıkışlar yapabiliyorlardı: 

“Müşteriye (o baksana ne 
diye dalga geçiyorsun?" diyerek 
yorgunluktan bir kenara çömelmiş küçüğünü azarlayan 12 yaşındaki büyüğe küçük olanı daha saygılı bir şekilde . 

— Yok Hâluk ağabey, dalga 
geçtiğim falan yok, biraz uykusuz 
kalmışım da .., 

Sorduğumda sabah o ezanıyla 
kalktıklarını söylüyor küçük pazarcı. 


İsmini öğreniyorum, "Cemalettin Özen olduğunu söylüyor, 10 yaşında, olduğunu, ilkokulu bu yıl 
bitirdiğini, ancak 4-5 senedir yazları 
böyle çalışarak hem aile bütçesine 
katkıda bulunduğunu, hem de okul 
masraflarını çıkardığını söylüyor. 
Ortaokula da gitmek niyetinde olduğunu ekliyor. Cemalettin maydanoz ve limon satıyor, Günde bin 
liraya yakın para kazandığını belir- 


Eskisinden çok daha iyi 
sildiğini göreceksiniz. 


ten küçük pazarcı kendinden emin 
gülümsüyor. "Bütün arkadaşlarıma 
yazın çalışmalarını tavsiye ederim" 
diyor. Cemalettin kendinden emin 
bir çocuk.. Kelimeler sert ve tok çıkıyor ağzından. 


ABLA BENİ DE YAZ 

Biraz yürüyünce omuzunda naylon torbaları ile Dündar'a rastlıyorum. 

"Abla beni de yaz"' diyor hemen 

"Neden" diyorum? 

"Ben beş kardeşime de harçlık 
veriyorum onun için"' diyor, 

İsminin Dündar Teke olduğunu 
öğreniyorum. İlkokula gittiğini bütün semt pazarlarını yaz tatili boyunca dolaştığını söylüyor. 


Daha sonra, kumaş elbise, panta- 
Ton yığınları arasında, Cafer Kul ile 
konuşuyoruz. Cafer de 12 yaşında.. 
İlkokulu bu yıl bitirmiş, ortaokula 
başlamış. Amcaoğlu, Ali Kul ile 
birlikte duruyor tezgâhın başında.. 
Her yaz çalıştığını, çalışmayı sevdiğini söylüyor Cafer.. 

Ne dersiniz, bu çalışkan kardeşlerimizin yaz tatili gerçekten de boşa geçmemiş değil mi? 


——— 


KANATLI 
DOSTLARIMIZ 
HAKKINDA 
NELER 
BİLİYORUZ? 


* Dünyada aşağı yukarı 
20.000 çeşit kuş yaşamaktadır. 


* Evcil papağanlar 75- 
100 yaşına kadar yaşayabilir, 


X Brezilya'daki Çan kuşunun sesi öylesine tizdir ki, tam bir mil öteden 
dahi duyulabilir. 


* Dünya uçma şampiyonu olan atmaca, saatte 
180 mil uçabilir. 


* Yele kuşu tüylerini 
titreterek davul çalar gibi 
sesler çıkarabilir. 


* Yaşayan canlılar içinde,en iyi görebilen kuşlardır. 


* Yeni Zelanda'da yaşayan Kivi adlı utangaç kuşun ne kanadı,ne de kuyruğu vardır... 


* Bugüne kadar dünyada 
hiç bir kuşun dili olduğu görülmemiştir. 


#* Arı kuşu belki de tek 
ileri ve geri uçabilen kuştur. 


BAHAR > 
Bahar geçer güz olur 
Başlar yaprak dökümü 
Günler geçer yaz olur i 
Başlar sebze dikimi f 

i 
i 
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Çiçekler güller nergisler 
Kokularını sermişler 
Ağaç verir meyvalar 
Ve daha neler neler 


Sarı sarı başaklar | 
Uçar kuşlar uçaklar 

Ekin biçer çiftçiler 

Cik cik öter civcivler 


Havada kuşlar serçeler | 


Cıvıldaşıp öterler m ee hi nn m m 
Bahar gelince. yerden Metin BİLİÇLİ/İST. Gürkan ADALIJİST. 


Türlü şeyler biterler, 


Hiç bitmesin bu bahar 
Ama geldi sonbahar 
Bahara Selâmım var 
Seneye erken gelsin, 


Dursun AKAN 


SAĞLIKLI ÇOCUĞUM BEN 
Elimi yüzümü yıkarım, 
Pis havadan korunurum. 
Terli iken su içmem 
Sağlıklı çocuğum ben. 
Vücudum dinç ve sağlam, 
Sofrada tam besin, 
Protein, vitamin 
Kuvvet verir vücuda, 
Sağlıklı çocuğum ben, 
Zamanında yatar kalkarım. 
Temiz hava alırım. 

ğ fi Herşeye dikkat ederim 

Kadriye, Sedat, Levent SUCU/ADIYAMAN Onun için 
—— iy SR Sağlıklı çocuğum ben. 

i Gi 4 Gönül Kahraman 

: İnönü Ortaokulu 
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Şennur VATANDAŞ/BİLECİK 


KİTAPLARIM 


Kitaplarım var dizi dizi 
Hepsinde ayrı bir hazine gizli 
Kitaplarım var renk renk 
Hepsi iyiye, güzele örnek 
Kitaplarım var boy boy 
Bir oku istersen doy 
Kitaplarım bilgi kaynağım 
Onlar benim elim ayağım 
Kitaplarım olmasa ben 
Kör, sağır bir insanım 
Bunun içindir ki 

Onları hep korurum 
Hepsini zevkle okurum. 


Esma ERTUĞRAL Muhammed Rıza ÖZER 
ir ii ANTALYA Süleyman CANLI/DENİZLİ 
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ÖZET; Bir Iftiraya kurban giden Torgal'ı Büyük Şardar'ın askerleri esir alırlar. Birkaç defa kaçmayı deneyen Torgal yakalanır. Ewing'in. 
ihanetini öğrenen Veronar, ikisine işkence ederken Vikinglerin saldırısına uğrar. Jorund Torgal'ı kurtarır... 


SEN VE APLAPAŞLARIN YER ZA- 
MAN DOSTUM OLAZAL. 

NIZ. VİLİNSLER. 

YATIMIN BUZ, 
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REHİN ALIP BENİMLE İŞEiRLiĞi YAP- 
MANI SAĞLI YACALTIM. AMA ONUN GU 


ONU SAATLEZCE ARADIKL,AMA CESEDİNİ 


CUZ VE CESAZETİNİ HESABA KAT. BULAMADPIZ. APAMLARIM KANUN VE TANRI 


MAPIM.ESİZ OLMAKTANSA ÖLMEYİ 
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MELİYİM,SEN DE) k 
LİNDA SEZ 


YA SLANÇLIK /TORGAL T SEVEN 
BIWZ WZCAGIZIN KIŞKANCLIĞI, 
BÜTÜN BU NEFRETİN,BU, 

VAN VE ATESŞİN SEBEP! 
b, BU YSLANÇLIKTIZ. ei) 


SİMİ SENİNLE 
PÖVÜŞECEKSEK , 
BUNUN PA SEBE 
AYNİ SEYDİZ. HANGİ — 
MİZ. SAS KALIESAL, 
BUNU ÖLDÜZ- 
MELİYİZ. 


DEVAMI HAFTAYA 


yöğrenin 


Oysan çikletleri, çocuklarınızın her türlü Deniz 
araçlarına olan ilgisini artırarak, onlara bu 
araçların Yük kapasitesi, Motor gücü ve Cinsi 
hakkında detaylı bilgi vermektedir. Bu seri 
çocuklarınızın bilgi dağarcığına katkıda 
bulunurken, ellerindeki resimli kartlarla 
oluşturulan oyunla Deniz araçlarının özellikleri 
hakkındaki bilgiler daha kalıcı olmaktadır. 
Amacımız hem eğlendirmek hem 
öğretmektir. 


Gaffelschoner NE) al 


UZUNLUK /M 
GENİŞLİR (Mv va se 8,30 
DERİNLİK/M......... 3,00 


OYUNCAKLI ÇİKLET VE GIDA SAN, TİC, A.Ş. YELKEN ALANI / m? 
Istanbul Caddesi Maraş Sokak No:56 PERSONEM mik a 
Küçükköy-İSTANBUL 


GENEL DAĞITIM OU ARTED 


ÇİKLET ve GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. (dörtlü oyun ) 


Kantarcılar, Sabunhane sok. 12/5 
Tel: 2287 73-27 9788 İstanbul 


mal Ele 
ÖEKEMLE BAĞIRDI 
“ÜÇ GÜNLÜK SUYUMUZ VARDI, 
KİM BİTİRDİ?.” 


Eski çağlarda insanlar gelişigüzel 
yaşamışlar. Ama artık her şeyi 
dikkatli kullanmak gerekiyor. 
Şimdi bütün çocuklar harçlıklarını 
biriktiriyorlar. 

Çünkü onların da bankası var: 
Türkiye Iş Bankası! 


h TURKİYE 
iŞ BANKASI 


